
Na 75 jaar vrijheid 

Ik ben van na de oorlog 

en veel mensen met mij. 

Ik heb nooit hoeven strijden, 

ben heel mijn leven vrij. 

Ik ken slechts de verhalen 

en die doen soms al pijn, 

de waanzin van de oorlog, 

hoe wreed een mens kan zijn. 

Ik denk aan al die jongens, 

die vochten zij aan zij 

om vrijheid t’rug te geven 

aan ons, aan u en mij. 

Ik vraag mezelf weleens af, 

had ik toen wat gedaan, 

had ik mij verzet of bleef  

ik bang terzijde staan? 

En laat ik mij nu horen 

bij onrecht en geweld 

of kijk ik weg, omdat het 

voor mijn bestaan niet geldt. 

Ik ben van na de oorlog 

en veel mensen met mij 

en hoe we dat zo houden,  

daar hoort herdenken bij. 

Opdat we niet vervallen 

in fouten van weleer, 

maar samen blijven denken: 

Dit willen wij nooit weer! 

Immers … leven in vrijheid, 

dat is wat elk mens wil 

en daarom staan wij 4 mei 

weer twee minuten stil. 

Jaap van Oostrum, 

stadsdichter 



  

 

 

 

 


